Mijn kinderen, ik heb u al

wat 'k geven kon gegeven :

mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,

mijn liefde en ook mijn leven. (G.G))

In de vrede van Christus ruste
DE HEER

Astére, Petrus SOETENS

echtgenoot van Mevrouw
Irma VANDERSTICHELEN

geboren te Sint-Martens-Lierde op 18 juli 1907
en overleden te Sint-Martens-Lierde op 16 januari
1989, gezalfd met de H. Olie "in extremis’.

Thuisgekomen uit de kliniek, verwelkomd en
verwend met de beste zorgen. Bij moeder thuis
(als vervulling van de hoogste wens), het haar
geknipt, het bed aan het raam, met liefde ge-
spreid. Vader houdt van het goede uitzicht. Hij
zal de natuur gadeslaan, de beweging van de
natuur, het leven op het veld, de gang van dier
en mens. Hij zal kijken en wuiven. Gaan boer
en paard voorbij, hij zal zoals altijd gelukkig
zijn, dankbaar en hoofs groeten. En tijdens nog
wat rustige, zachte winterdagen bidden om de
lente. Zo wensten en deden, die Asthér met
liefde omringden. Vrouw, kinderen en kleinkin-
deren, met wie hij had gewerkt en voor wie hij
leefde, dag en nacht. Dienstbaar, altijd bereid,
met helpende hand in eender welke hulp die
hij kon bieden, van het planten in de tuin tot
het bouwen van een huis.

Maar sterven komt altijd onverwacht, als een
dief in de nacht. Of bij het hanengekraai, het
uur waarop Asthér geroepen werd om zacht van
ons heen te gaan. Kalm en rustig, als hij had
geleefd. Stipt en zonder tegenspraak. Vol over-
gave. Vrouw en kinderen vormen een kroon van
eer, herinneren zich een liefste vader : zo goed,
zo oprecht, zo trouw aan God. Nooit een gelo-
gen woord. Nooit een mis gedrag. Een korrekte
stipte vader.

Wie één en gelukkig leeft met de natuur, met
anderen en met zichzelf, en als Franciscus of
als Asthér vriend is van mens en dier, kan een-
voudig sterven, mag slapend overgaan van dood
naar leven. Asthér is thuis gestorven, geborgen
bij vrouw en kinderen, met het uitzicht op On-
eindig. God en Asthér zullen voortaan aanwezig
blijven in elke oprechte goedheid, die zijn ge-
liefden verder dragen als aarden schatten.

De families SOETENS, VANDERSTICHELEN,
MEULINZER en DEBRECK,

danken U oprecht
voor uw medevoelen en gebed.
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