Tot vroom aandenken van
Mevrouw

Augusta, Maria SOETENS

weduwe van de Heer
Ferdinand, Herman Vander Stockt,

geboren te Everbeek op 7 okto-
ber 1907 en godvruchtig overle-
den in de H. Hartkliniek te Ge-
raardsbergen op 7 augustus 1979
nadat zij de HH. Sakramenten
der zieken had ontvangen.

Zij is een oprecht en goed mens
geweest, een goede moeder was zij
bovendien en bidden kon zij ook. Wij
zullen aan dat alles blijven denken
in innige dankbaarheid, Onze gedach-
ten zullen meer zijn dan alleen een
herinnering : onze liefde zal bij haar
blijven door ons dagelijks gebed.

Wij danken U, Heer, om die goede
moeder die Gij ons geschonken hebt.

Vaartwel mijn dierbare kinderen
en geliefden. Gij waart mij zo dier-
baar en hebt mij vele zorgen en
troost geschonken. Mijn beste dank
voor die grote liefde. Troost U bij
de gedachte dat wij elkaar zullen

weerzien in de hemel. Wat ik slechts
nog van U vraag is een gebed tot
lafenis van mijn ziel.

Jezus, Maria, Jozef, dat haar ziel
met U in vrede ruste.

De families Soetens, Vander Stockt,
Serlippens, Broddelez,

zijn zeer erkentelijk voor uw blij-
ken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




