Het schoonste woord uit mensenmond
... is moeder.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

FLORIDA SOETENS

echtgenote van Albert LEROY

geboren te St.-Martens-Lierde op 15 augustus
1905 en er godvruchtig overleden op 3 februarl
1980, gesterkt door de HH. Sakramenten
in extremis.

Een onuitsprekelijke pijn vervult ons hart bij
het verlies van een zo dierbare moeder.

Ons moeder was een goed mens... Steeds en
in alles op de eerste plaats bekommerd om het
geluk van de anderen, schonk zij zich geheel en
gans aan haar echtgenoot, haar kinderen, klein-
kinderen, naar wie allen opkeken als naar een
voorbeeld van edelmoedigheid ; ook haar achter-
kleinkinderen zullen met bewondering over mémé
horen vertellen.

— In de vele jaren hard werken, leerde zij
« echt » liefhebben : zichzelf vergeten voor
Gaod en de evenmens.

— In haar zo innig meevoelen met alwie moest
lijden of beproefd werd, begreep zij dat het
lijden de liefde nog zuiverder maakt.

— « Als het goud in de smeltoven » werd ook
zij in haar gezondheid beproefd en gelouterd
zodat zij ook op haar beurt maanden lang
mocht ondervinden wat haar kinderen onder
elkaar toonden : « voor ons moeder kunnen
wij. niet goed-genoeg zijn ».

God, wij danken U voor het leven van ons
moeder, die ons zo duurbaar was en die ons
maar ééns in ons leven pijn heeft gedaan : dat
is nu om haar afsterven.

Wij danken U omdat Gij ieder die haar ont-
moette hebt verrijkt door de wijze waarop zij U
in haar lijden heeft nagevolgd en zo van haar
nog méér mochten houden.

Wij vragen U, dat al het goede dat zij onder
ons heeft verricht, verder vrucht mag blijven
dragen in de zorg om haar diep bzproefde echt-
genoot en in een verder groeiende hulpvaardig-
heid voor elkaar. Mocht ons moeder in de hemel
dat verder voor ons mogen bekomen als de
schoonste beloning !

De families :
SOETENS, LEROY, MEULIJZER, DE BRAEKELEER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




