«lk ben de Verrijzenis en het Leven »...
zegt de Heer.

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUST
DE HEER

GASTON LAMBERT SOETENS
echtgenoot van mevrouw
ZOE MISEREZ

geboren te St.-Martens-Lierde, op 7 november
1908 en godvruchtig overleden in de St. Francis-
cuskliniek te Brakel, op 6 november 1977, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Oud-strijder 1940-1945
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De families SOETENS, MISEREZ,
MEULIJZER en DE TANDT,

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Weer staat een diep beproefde familie spraak-
loos rond een geliefde dode om voor het laatst
samen te zijn met hem in zijn geliefde parochie-
kerk. Biddend gaan wij hier afscheid nemen van
een deugdzaam man, wier trouwe aanwezigheid
in de Zondagmis de laatste keren zijn vermin-
derende krachten te boven ging.

Schone gaven naar ziel en hart sierden zijn
christelijke levenswandel. Kalm en rustig be-
leefde hij het wel en wee van zijn duurbaar
gezin met vaderlijke liefde en vast vertrouwen in
de Goddelijke Voorzienigheid. Zijn eenvoudig
maar rechtschapen gemoed, zijn onopvallende
gedienstigheid maakten hem vele vrienden.

Het was zijn grote vreugde thuis die eenvou-
dige karweitjes van iedere dag op te knappen,
maar weldra voelde hij zijn krachten vermin-
deren ; wat heeft hij dan in stilte geleden... die
onmacht, die behoefte aan hulp, die weldra een
gebed werd : « Heer, laat die lijdenskelk voor-
bijgaan... doch Uw Wil geschiede ».

Duurbare echtgenote, te vroeg heb |k U moe-
ten verlaten, gij die mij omringd hebt met zo-
veel zorg en liefde. Dank voor alles, buig het
hoofd voor Gods H. Wil, zoek moed en sterkte
bij Hem in deze zware beproeving.

Beste kinderen, God zegene en beware U,
weest de troost voor moeder in deze droeve
dagen, zoals gij met moeder dat voor mij ge-
weest zijt aan mijn ziekbed. Leert verder Mario
de handjes vouwen om samen met U voor groot-
vader te bidden.

Geachte familie en vrienden, ook U dank ik
voor uw genegenheid en zorgen tijdens deze
moeilijke dagen. Moge de Heer ook U in uw
verder leven erom zegenen en beschermen.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




