Wees altijd bereid want de Heer komt op
het uur dat gij Hem niet verwacht.

.'.

Met de uitnodiging tot gebed
weze dit een vroom aandenken
aan het leven van mevrouw

MARIETTE SOETENS

echtgenote van de heer
Victor Van Wymeersch

geboren te Overboelare op 25 septem-

ber 1925 en er plotseling overleden op

18 november 1989, gesterkt door het

H. Sakrament der zieken in extremis.
Voorzitster van de

Bond van Grote en Jonge Gezinnen
Lid van de K. A. V. en de K.B. G.

De families

Soetens, Van Wymeersch,

‘De Cock en Van Trimpont
dankeén 0 van harte voor uw gebeden
en blifken van oprechte deelneming.

Dat innig-goede hart heeft het begeven
dat rusteloos bereid was zich te geven
en in te zetten voor het goede,
zichzelf vergetend en nimmer moede.
Moeder ging van ons heen heel kalm
en zacht maar toch zo onverwacht
ons achterlatend met de pijn

van ons alleen te zijn.

Velen zullen haar missen, want overal
waar iemand ontbrak was Mariette be-
reid om in te springen, met doordrij-
vende werkkracht en edelmoedigheid.
De open plaats die zij thuis achterlaat
zal echter onherstelbaar zijn. De ge-
zellige familiekring waar iedereen en
op elk ogenblik welkom was, zal hLet
hart van een onvervangbare moeder
missen.

Lieve vrouw, lieve moeder, lieve meter,
wij zullen U nooit vergeten en blijven
voor U bidden.
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