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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Noélla SOISSON

echtgenote van de Heer
CLOVIS CABO,

geboren te Everbeek op 25 december 1895
en onverwacht van ons heengegaan in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 13 september 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wanneer de zon van dit aardse leven on-
dergaat, rijst de dageraad van een nieuw
bestaan. « Noélla », kerstmis. De geboortedag
van de Heer was haar levensmorgen. En over
heel die lange dag, met goede en kwade
dagen, scheen de zon van haar geloof tot de
avond kwam met de vrede van de oude dag
en de zekerheid van een eeuwige morgen.

Graag was ze in haar ziekte nog eens
naar huis gekomen bij haar goede man die
met liefdevolle zorg alles voor haar deed.
Ze heeft hem haar dank niet meer kunnen
uitzeggen. Ze is naar het Vaderhuis waar ze
in liefde en dank verbonden blijft met haar
man en familie.

Goede God, laat haar die op de geboorte-
dag van de Heer op aarde is gekomen, nu
met dezelfde Heer verrijzen in het eeuwig
geluk.

De families SOISSON-MONJOUR en
CABO-VANDEPONTSEELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

kristelijke

deelneming en danken U.

R. Van der Geynst, Everbeek




