Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen
de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te
wachten staat. Rom. 8,18.
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BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Georges SOLEME

Echtgenoot Van Mevrouw
Francine VAN VYLE.

Geboren te Godveerdegem op 27 september
1904 en godvruchtig overleden te Sint Lievens
Esse op 19 juni 1969, gesterkt door de H. H. Sa-
kramenten en de Pauselijke Zegen.

Oud - Strijder 1940 - 1945.

Al is ons hart bedroefd, toch danken wij de
Heer die ons zulk een vader gaf tot steun en
voorbeeld in ons leven.

Hij was een goed echtgenoot, een liefdevolle
vader, die zich gans offerde voor het welzijn
van zijn huisgezin. In het geloof vond hij de
kracht om het kruis van het lijden op te nemen
en zijn goddelijke Meester te volgen.

Ellendige dagen heb ik beleefd en slaaploze
nachten geteld, benauwdheden en pijnen onder-
gaan maar ik heb gezwegen en mijn mond niet
geopend om te klagen vermits Gij het waart, o
Heer, die mij beproefde. (H. Gregorius)

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief en
leed gedragen. De Heer heeft ons gezegend en

beproefd. Ons scheiden zal u zwaar vallen, maar
zoek uw troost in het geloof. Ik blijf over u
waken.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik zag u
zo gaarne. 1k dank u om uwe gehechtheid aan
mij en om uw goedheid en zorgen.

Beste familieleden en kennissen, bidden wij
voor elkaar in afwachting van het blijde weer-
zien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families SOLEME,
VAN VYLE,
GALLE
en
D’HOLLANDER

DANKEN U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

Uitg. R. De Vos, koster, St. Lievens Esse.




