Aan Gods zegen is alles gelegen.

T

VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

IRENE-MARIE SOLEME

Echtgenote van Mijnheer

Aimé Van® Damme

geboren te Godveerdegem, 15 mei 1894 en er,

begenadigd met de H. Sacramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen, overleden, 6 maart 1967.
Ze was lid van de Verenigde Gebeden.

De Heer heeft onze moeder geroepen tot
beloning van haar vele verdiensten. Ze was een
diep-godvruchtige vrouw, gans verkleefd aan haar
brave man, met wie ze, in strengheid en goedheid,
hun kinderen tot volwaardige kristene mensen heeft
opgeleid.

Voor “werken” was ze niet bang : benevens
haar huishoudelijk streven, straalde ze uit door
haar " caritas > die ze menige keer heeft bewezen
dédr waar nood was, en, in nare tijden : talrijk
zijn ze die ze “moeder Reine” noemden, omdat
ze wisten wat ze haar liefde te danken hadden.

Dierbare echtgenoot, treur niet, doch dank God
voor de vele jaren die Hij ons gaf. Beste kinderen,
kleinkinderen en familieleden : dat offer en gebed
uw leuze wezen, en, doet moeder na in naasten-
liefde.

Mijn oprechte dank aan u die mij belangloos
verzorgde.

God zegene u allen.

.i.

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze
dierbare overledene, uw deelneming een troost
voor :

Heer Aimé Van Damme haar echtgenoot
Heer en Mw Felix Van Damme-Van Wittenberge
en kinderen
Heer Albert Van Damme
Heer en Mw Gilbert Van Damme-Van Damme en
kinderen
Heer en Mw Georges Van Damme-Van Den Berge
en dochter
Heer en Mw Gilbert Van Damme-Van Hecke en
kinderen
haar kinderen en kleinkinderen
De Families : Solemé, Van Damme, Bogaert en
De Vrieze.
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