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BID VOOR MIINHEER
GILBERT SOLOME

Echtgenoot van Mevrouw
JULIA DE BACKER
Geboren te Zottegem op 14 april 1901 en er
godvruchtig overleden op 12 januari 1974 gesterkt
door de H. Olie "in extremis”

We zouden Gilbert niet beter kunnen typeren
als de eeuwige optimist dic met een gouden en-
toesiaste hart vol goedzijn door het leven ging.
Hij was een goede vriend en een in-goede echt-
genoot, vader, grootvader en broer.

Even plots als hij uit ons midden is weggeno-
men, even plots worden we allemaal bewust
van wat hij voor thuis, broer en vrienden bete-
kent. Hij was een alom geaccepteerde vriend bij
de christenbond van gepensioneerden. Zijn gulle
glimlach heeft velen aangemoedigd.

Liefste echtgenote, dit afscheidnemen komt
maar al te zwaar aan - spijtig dat gc uw hart er
niet hebt mogen op voorbereiden maar voor mij
is het misschien toch zo allessamen nog het beste
van geen echte lijdensweg te moeten gaan. Wees
nu moedig en sterk en een verdere troost voor
kinderen en kleinkinderen. Dank voor al wat we
voor mekaar hebben mogen betekenen.

Liefste kinderen en allerliefste kleinkinderen,
gij waart mijn geluk en mijn bron van optimis-
me. Moge de Heer U altijd nabij zijn in uw
leven.

Liefste broers en zusters en familie en vrien-
den van de klas en van’' onze KBG, ons leven is
hier een mysterie dat wij in Gods handen moe-
ten durven leggen en steeds ervoor zorgen dat
we klaar zijn voor de grote ontmoeting met de
Heer van alle leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
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Mevrouw Gilbert SOLOME-DE BACKER
zijn echtgenote
De heer en mevrouw Albert DE MOOR-SOLOME
zijn kinderen
Jonge heer Kurt DE MOOR
Jonge heer Dirk DE MOOR
Mejuffer Els DE MOOR zijn kleinkinderen
De families SOLOME, DE SMET, DE BACKER en
ROELANDT

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem




