God is mijn toevlucht en mijn burcht.

Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Rachelle SOUDAN
weduwe van de Heer Lucien DEGROOTE

geboren te Ronse op 5 december 1914 en er
schielijk overleden op 19 oktober 1990,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

'Weest waakzaam, en houdt uw lampen
brandend, want gij weet niet wanneer de meester
van het huis komt'. Deze oproep tot
waakzaamheid, om altijd gereed te zijn voor het
afscheid heeft 'marraine’ sinds het overlijden van
haar echtgenoot, zeven jaar geleden menigmaal
overwogen. Onverwachts, maar niet onvoorbereid
is zij heengegaan : thuis, in gedachten verbond-
en met kinderen en kleinkinderen. Rustig is zij
ingeslapen om aan de andere kant van het leven
weer te ontwaken : in een Leven vrij van zorgen
en lasten, in een Leven waar alles goed is en
mooi.

Wij staan sprakeloos en worden stil. Wij
overwegen wat voorbij is. Zij heeft van jongsaf
leren werken : vanaf haar 13de jaar stapte zij
mee naar de fabriek. Zij leerde delen en geven in
het grote gezin van negen broers en zusters. In
het eigen gezin was zij de zorgzame, werkzame
moeder : goed voor elk van haar kinderen.

'‘Marraine' was open en ontvankelijk voor alles,
ook voor wat jong en nieuw was bij haar zo
geliefde kleinkinderen. Zij zag hen alle zeven heel
gaame. En ... de liefde was wederkerig.

Wij zeggen dan ook met grote dankbaarheid
vaarwel aan onze goede moeder, aan onze dier-
bare meter, aan onze lieve grootmoeder, aan onze
trouwe vriendin.

Beste familie en vrienden, eenmaal zullen wij
elkaar weerzien. Verbonden in eenzelfde geloof zal
ons gebed ons blijvend verenigen.

Onze Lieve Vrouw van Bijstand, wees haar
voorspreekster bij Heer.

Heer en Mevrouw André VANDERGHEYNST-
DEGROOTE en kinderen,

Mevrouw Josiane DEGROOTE en kinderen,

Heer en Mevrouw Jean-Pierre DEGROOTE-
FRANCOIS en kinderen,

De families SOUDAN, DELPLANQUE,
DEGROOTE en VANHOEKE

danken U van harte voor de blijken van
oprechte deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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