Zo ging dit klein geschenk, mijn groot
geluk verloren. Er blijft een droeve leegte
waar ik eenzaam woon. Ik had hem tot
mijn erfgenaam verkoren. Hij was bijna
negen maanden, hij was mijn enige zoon.

J.L. de Belder

Gedenk samen met ons en blijf in uw
herinnering bewaren ons lief zoontje.

Dimitri SOUFFRIAU

zoontje van
Patrick en Katleen Souffriau - Haegeman

geboren te Geraardsbergen op

16 december 1988 en in alle stilte

in Gods handen gegeven te Geraards-
bergen op 6 september 1989, gesterkt
door de H. Sakramenten in extremis.

De families Souffriau en Haegeman
danken U voor uw medevoelen.

Totaal onverwacht en veel te vroeg is Dimitri
uit ons midden weggerukt.

De dood hoort niet thuis in het leven van een
levenslustige, energieke baby. Hij was het
zonnetje in huis, zijn gekraai klinkt nog na in
onze oren. Een jongentje met een brede lach
en grote tintelende ogen.

Lieve Dimitri, we hebben heel veel van je
gehouden en staan machteloos tegenover dit
droevige, pijnlijke afscheid. Toen wij je

's morgens uit jouw bedje namen, hadden wij
nooit kunnen denken dat het 's avonds naast
ons zou leegblijven. Overal werd je met de
grootste en liefste zorgen omringd. Jouw
heerlijk fruitpapje bleef helaas onaangeroerd
want tijdens jouw middagdutje heb je ons
stilletjes verlaten.

Nu jij er niet meer bent om de bloempjes te
bewonderen, verloren die meteen hun glans.
Uw vele zomerse wandelingen brachten je de
liefde bij voor alles wat leefde in de natuur: je
was niet eens bang een koe te aaien en een
hond was jouw grootste speelkameraad.

Wij danken je voor wat je voor ons geweest
bent in dit korte bestaan. De mooie herinne-
ringen aan jou zullen nooit verloren gaan, ze
zijn onze enige troost.

Lieve ouders, beste meter en peter en gans de
familie, voor jullie is mijn plotse heengaan
hard. Bij God blijft voor elk van u het laatste
antwoord op het "waarom ?"
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God schonk ons een kindje,
een engeltje gelijk,

't vloog heen als een windje
naar 't Hemelse Rijk.




