In het Huis van mijn Vader,
is ruimte voor velen
(Jo 14.2)

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Paula SPELEERS

echtgenote van de Heer
Armand DELSOIR

Geboren te Berchem op 23 januari 1919 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 22 mei 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten

Armand DELSOIR, haar echtgenoot
en
de families SPELEERS - BIEBUYCK - DELSOIR - LIEVEYNS

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Een goede rustige vrouw is zachtjes van ons
heengegaan, vol overgave en rustig, dankbaar om de
grote genegenheid die zij van de haren mocht
ontvangen.

Innig verbonden met haar echtgenoot beleefden zij
samen zowel de mooie als de harde momenten van het
leven.

Zij was graag bij de mensen en als de kwaal ongenadig
toesloeg, leed zij onder de vereenzaming en leefde
alleen nog van de herinnering van vriendschap en
genegenheid.

Zij had een zeer dankbaar hart. Die haar genegen was
en ooit iets voor haar deed, trachtte zij nog te
overtreffen door nog groter genegenheid en
wederliefde.

Zij was een gelovige vrouw. Eén van de laatste tekenen
van gedeeltelijk bewustzijn was een uiting van geloof bij
de ziekenzalving. Daarna is zij tot rust gekomen en
zachtjes uitgegaan.

Dierbare echtgenoot, die alles met mij deelde, dank
voor uw liefde en uw toewijding en trouw in goede en in
kwade dagen. Uw liefdevolle aanwezigheid en
aanvoelen in mijn ziekte en mijn sterven, heeft mij
gelatenheid en rust gegeven.

Blijf moedig de hardheid van uw eigen leven dragen.
En gij, Alex, die voor mij altijd zo wondergoed geweest
zijt, God zal het u zeker lonen.

Laat ons dan samen bidden dat de algoede God Paula
opneemt in een nieuw en eeuwig leven, waar geen
ziekte of leed meer zijn, maar alleen vreugde en geluk.
Laat haar met ons verbonden blijven en voor ons een
steun en voorspraak zijn.

Dat zij nu in vrede verder leve.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055/ 31.11.33.




