ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA-IRMA SPELTDOORN

weduwe van Mijnheer
EMIEL VAN CAENEGEM

geboren te Erwetegem, de 2 october 1884 en er

zacht in de Heer ontslapen, de 9 october 1968.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der zie-
ken in extremis en de pauselijke zegen.

Onze dierbare overledene is niet van beproe-
ving gespaard gebleven, maar met grote moed
en vertrouwen heeft ze alles gedragen. Haar
werkkracht was steeds groot, ock toen ze bij
de dood van haar man voor de opgave stond
haar twee toen nog zeer kleine kinderen op te
voeden. En ook die taak heeft ze edelmoedig
en vol overgave volbracht.

De 1aatste jaren toen de ziekte haar ver-
plichtte rust te nemen, bleef ze toch nog opge-
wekt. Daarvan getuigen allen, die het geluk had-
den haar te kennen en vooral haar zoon, die
gedurende al die jaren lief en leed met moeder
heeft gedeeld.

Daarom zijn we bedroefd bij dit onverwachte
afscheid. Maar wij gelovigen zijn ervan over-
tuigd dat "het lijden van deze wereld niet
opwegen kan tegen de heerlijkheid die ons te
wachten staat.”

Beste zoon en dochter en lieve familieleden
en huisgenoten, ik spreek nu voor u ten beste
bij God, opdat het u goed ga. En speciaal
dank ik al mijn huisgenoten die me nooit al-
leen lieten ock niet in het uur van de dood dat
nochtans onverwacht kwam - als een dief in
de nacht -.

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN CAENEGEM-
DE COUVREUR, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Alfons VAN DER MEE.
REN-VAN CAENEGEM, kinderen en klein-
kinderen,

De families SPELTDOORN, VAN CAENEGEM,
SCHIETTECATTE en MICHIELS,

danken U om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming in hun
rouw.

Uitg. Paul Van Den Bossche, St-Maria-Oudenhove,




