.In alle stilte vertrek ik

voor een lange wandeling.
Maar ik ben niet alleen.

In mijn geest neem ik u mee
gij allen die ik beminde.

Altijdzal ik er zijn.

Bobonne vergeet ik nooit.

Bewaar in uw herinnering . -
Voor vriendenwas ik
De Heer

LEON SPER nonkel Lo.

Voorfamiliewas ik
Geboren te Geraardsbergen op
22 november 1906 o
en er godvruchtig overleden Parrain.
op 7 augustus 1994.

U blijt allemaalin mijn hart,

nooit zal ik jullie vergeten.

De families SPER, GODITIABOIS,
NEIRINCKX en DELAUW
danken voor de blijken van innige
deelneming hun betuigd bij de
rouwdie hen treft.

Druk. AKSENT Vredestraat23 9500 Geraardsbergen
054/41.78.56




