«In Pace»

Bernadette SPIERS

werd geboren te Ronse, op 25 maart 1906
wijdde haar leven aan de Heer en de Kerk
in de Congregatie I.C.M. door haar eeuwige
kloostergeloften te Heverlee, op 12-9-1930.
was werkzaam in voormalig Belgisch Kongo, in
de Heilig-Hartkliniek te Rceselare, en in het
Verbistcentrum te Kessel-Lo.

ontsliep vreedzaam in de Heer, voorbereid
door de Ziekenzalving, te Leuven, op 18-5-1%78.

Het is altijd een stille pijn te moeten afszheid
nemen van het leven, ook al komt dit afscheid
niet onverwacht. Die pijn wordt dankbaarheid
wanneer het leven edelmoedig en in overgave
beleefd werd.

Zyster Bernadette kon haar jeugddroom ge-
stalte geven. In haar leven als missiezuster heeft
ze zichzelf geen rust gegund, ze gaf het beste
van haar zelf voor de Jonge Keirk in Afrika.
Toen haar gezondheidstoestand haar verplichtte
naar Europa terug te komen, kon haar ruste-
loze hart zich totaal geven, dag en nacht,
voor de Lijdende Heer in de medemens te
Roeselare.

In Kessel-Lo was haar zorgzame aanwezigheid
voor Religieuzen en Retraitanten een bloem,
een glimlach, een hand.

Maar het hart had te veel gegeven .. Trouw
aan haar inzet bleef ze de achte religieuze.
Het gebed werd nu de kern van haar roeping.
Ze bad met vertrouwen en in volle overgave.
Haar leven getuigde van Gods Liefdevolle
aanwezigheid onder de mensen. We blijven
er biddend dankbaar om.

Uw aanwezigheid en uw gebed gjetuigen van
uw trouw aan Zuster Bernadette. De familie
en dé kloostergemeenschap danken wv.

« In Pace»

Bernadette SPIERS
était née & Renaix, le 25 mars 1906.
s'était engagée dans la vie consacrée au Sei-
gneur et & I'Eglise dans la Congrégation I.C.M.
en pronongant ses veeux & Heverlé, le 12.9-1930.
a été missionnaire au Congo Belge, & la Clini-
que du Sacré-Coeur & Roulers, et au Centre
Verbist & Kessel-Lo.
a rejoint son Créateur, fortifiée par I'Onction
des Malades, pendant la semaine de la Pente-
céte, & Louvain, le 18 mai 1978.
Pére,
L'heure de la mort est I'heure de la plus
grande rencontre avec Ton Amour.
Nous savons par la foi que Sceur Bernadette
t'a rencontré dés maintenant, et pour toujours.
Elle avait consacré toute sa vie & Toi. Elle
avait rencontré Ton Amour en vivant géné-
reusement sa vie de missionnaire et de reli-
gieuse, en se donnant sans compter & ceux qui
cherchaient, & ceux qui souffraient, & ceux
qui vieillissaient.
Au crépuscule de sa vie, elle ne pouvait plus
vivre sa vocation religieuse que dans la priére.
Elle te priait fidélement, ardemment; et elle
te disait combien elle attendait cette grande
rencontre avec Toi.
Tu l'as exaucée, Pére, et elle est maintenant
dans Ta Paix, Ta Joie, Ton Amour.
Et nous qui I'avons connue, nous Te rendons
gréce pour cette vie, cette fidélité, cette priére.
Nous Te rendons gréce pour cette grande ren-
contre, car Tu es fidéle au-deld de I'heure de
la mort.

La famille et la communauté de Sceur Berna-
dette vous remercient trés vivement, et comp-
tent encore sur votre priére.




