Wie heeft gekend die oude grijsgedaagde
die felle, goede welgezinde man?

die blijde ouderling, die sterke onversaagde,
die edele mens?

1
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Florent SPILEERS

weduwnaar van Mevrouw
Maria, Julia DEWOLF
OUD-STRIJDER 1914-1918
geboren te Ronse op 22 september 1883

en er overleden op 13 september 1967,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Houdt steeds voor ogen dat het leven geen ijdele
droom is, doch een werkelijkheid, die op de
eeuwigheid steunt. Volbreng uw taak, de nacht
komt waarin niemand werken kan. Carlyle.

Hij was een sterke man, een landbouwer, gehecht
aan zijn grond. Veel heeft hij gewerkt. Moge hij de
rust vinden bij God.

Verlicht, wij smeken U, Heer, onze zielen door
het licht van uw klaarheid, opdat wij kunnen zien
wat wij moeten doen en mogen volbrengen wat
goed is. Misboek.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, Gij
waart mijn geluk en mijn trots. Ik ga bij moeder en
blijf over U waken. Gij allen, mijn verwanten en
vrienden, bidt veel voor mij.

Hij ruste in vrede.

Van Enis, Ronse.

Heer en Mevrouw
Marcel Spileers-Spileers, kind en kleinkind,

Heer en Mevrouw
F. Vandenbulcke-Spileers, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Oscar Laurier-Spileers en zoon,

Heer en Mevrouw
Albert Spileers-Leautaud en kinderen,

De families Spileers, Aelvoet, Dewolf en Vivier,

danken U wvan harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.




