LEEF IN VREDE!

1,
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Thérése SPILEERS
echtgenote van Mijnheer
Robert VERSTICHELEN,
geboren te Zuy (Frankrijk), de 26 December 1901, en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ormeignies, de
23 Mei 1954, gesterkt door de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Bedanken.

« Zalig die wenen, want ze zullen vertroost worden ».

Gelukkig dus de mens die, bezocht door de beproeving,

krachten put uit het Geloof. o{—*
De laatste tijden van het leven van deze vrouw werden

een langdurig Calvarié, waarvan de aanblik alleen al

tranen ontlokte uit de ogen van allen die er getuige van

waren ; maar door haar onwankelbaar geloof bleef zij

heldhaftig sterk tot volledige slachtottering.

De Koninck,

En toen haar arme lichaam, gekruisigd door de ziekte,
de laatste adem uitblies, zweefde haar ziel, eindelijk ver-
lost, gans rein omhoog naar God.

zeer gevoelig voor de hun betuigde
blijken van christelijke deelneming,

Beste man, die mij nacht en dag met zorgen hebt om-
geven, ik zal u eeuwig dankbaar zijn ; O. L. Heer zal u
honderdvoudig alle diensten vergelden die ge mij bewe-
zen hebt. Bid voor mij in de H. Mis.

Duurbare familieleden, gedenkt u mijner in uwe

De familién Spileers, Verstichelen, De Stercke en

gebeden.
Mijn Jesus, barmbartigheid !

Drukk. Schrever-Gelan, Geraardsbergen.
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