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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Victor SPILIERS

Echtgenoot van Mevrouw
Antoinette STRICKX

Geboren te Aspelare op 28 april 1914 en god-
vruchtig overleden te Gent op 25 oktober 1972,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Iedere dag heeft zijn eigen zorgen, iedere
mens heeft zijn eigen last en kommer, en plots
staat alles een ogenblik stil : Victor is dood.

_Dan rijst weer voor ons dat beeld van die
lijdende mens, door jarenlange miserie geknakt
naar het lichaam en ten slotte naar de geest.

Wie kan zeggen wat er om gaat in het gemoed
van een man, die in de volheid van zijn jaren
steeds de dreiging voelt van de dood ?

Hij had zijn eigen karakter met fouten en
deugden zoals ieder van ons, soms werd de
strijd om te leven en de last van de ziekte te
zwaar; gelukkig waren er dan zalvende handen
en kalmerende woorden van zijn dierbaren, om
dat gefolterd gemoed tot rust te brengen.

Het leven kan hard zijn. Maar wij kristenmen-
sen weten dat elk leed gedragen in overgave aan
Gods wil, en elke daad gesteld in dienst van de
naaste zijn waarde heeft voor eeuwigheid.

Daarom bidden wij : ’God, meester van le-
ven en dood, reken hem niet aan wat hij uit

zwakheid heeft bedreven maar neem hem op in
uw Vaderlijke goedheid. Gedenk dat ook uw
zoon voor zijn Iijden water en bloed heeft ge-
zweet van angst, dat ook uw zoon heeft gebe-
den, Mijn God waarom hebt ge Mij verlaten,,.

Gij weet hoe zwak en klein uw schepselen
zijn, gij weet wat er om gaat in het hart van
een gepijnigd mens; laat hem nu tot rust ko-
men bij U en schenk hem nu uw vrede en eeu-
wige zafigheid.

Mijn dierbaren, ik dank u voor uw mateloos
geduld en uw blijvende zorg om mij. Moge de
Heer u zegenen op uw verdere levensbaan en
gedenkt Vader in uw mis en gebeden_ Vaart-
wel tot wederziens voor eeuwig.
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Uitg. A. Vonck, Roeselaerestraat, St. Antelinks.




