Ge'oo'd zij Jezus-Christus.

!

BID VOOR i)E ZIEL VAN
Mijnheer Charles-Louis SPITAELS

Echtgenoot van Mavrouw
Marie Zoé MOTTE
geboren te Deftinge de 7 october 1880 en er schie-
lijk overleden de 5 augustus 1958, gezalfd met de

H. Olie " in extremis "'.

Daze haastige dood leert ons hoe broos en ver-

gankelijk het aardse leven is en hoe we steeds

bereid moeten zijn om op elk ogenblik voor de

Heer te verschijnen want zoals Christus het ge-

zegd heeftin hetevangelie: " de dood komt als

een disf in de nacht ,. Gelukkig de mens die dan
wrardig bevonden wordt voor de eeuwige
vergelding

De man wiens heengaan wij betreuren was een
kristen van de oude stempel. Trouw aan zijn zon-
dagsmis in zijn oude dag voor zoveel hij kon, man
van diep geloof, voorbeeldig echtgenoot en zorg-
zaam vader, toonbeeld van werkzaamheid, wist hij
de zijnen bij te staan en op te beuren.

Vol zorg en bekommernis voor de rijpende oogst
wilde hij het harde werk voor de zijnen besparen,
Hij trok zelf nog, de morgen voor zijn heengaan,om
de hand aan het werk te slaan Doch de Heer had
het anders met hem voor, Hy zou hem de aardse
oogst niet meer laten inhalen maar hem roepen om
voor eeuwig zijn loon in ontvangst te nemen. Hij
was algemeen gezien en bemind door vriend en ge-
buur en niemand zou tevergeefs beroep doen op zijn
hulp. Daarom zal zijn aandenken bij velen in zege-
ning blhjven.

Goede kristenen blijven in de geest en door het
gebed verenigd met deze die hen voorgaan. Zij
treuren niet op dezelfde wijze als deze die geen hoop
hebben want zij hebben de zskerheid in het geloof
dat het leven niet weggenomen wordt maar slechts
veranderd. Daarom bidden wij in dit H. Misoffer :
Heer geefhem de eeuwige rust en het esuwig licht
verlichte hem.

H. Hart van Jezus, wij betiouwen op U (300 d. afl.)

De familién SPITAELS,
MOTTE,
HERREMANS en
MATTHIJS

danken UEd. oprecht om
Uw gebeden en blijken van
deelneming in hun pijnlijke

rouw.

Uitg. Clement Miserez, Deftinge




