Er is niemand die de tijd ontloopt. Als het
uur gekomen is, verlaat de mens al wat hem
bindt aan deze aarde. Dan tellen alleen nog
de woorden van het evangelie : « Zalig de
zuiveren van hart, want zij zullen God zien ».

1.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Clara, Maria, Hortense Spitaels

weduwe van de Heer
Cyriel VANHELSEWEGE,

geboren te Parike op 5 september
1886 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 7 maart 1978, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Eenvoudig en vreedzaam was het leven van
deze overleden vrouw. Vol liefde heeft ze ge-
zorgd voor haar gezin. Tot de laatste weken
van haar leven toe heeft ze zich dienstbaar
weten te maken voor hen met wie zij sa-
menwoonde ; allerminst wou ze tot last zijn
voor hen.

Ook zij kende in haar leven beproevingen ;
maar zij heeft er leren mee te leven. In op-
rechte vroomheid kon zij bidden : « Heer,
uw wil geschiede » ! Daarom kon zij ook al-
tiyjd tevreden zijn.

Haar verliezen, zelfs op deze hoge ouder-
dom, doet ons pijn o Heer. Maar wij zijn
overtuigd dat uw goddelijke Moeder, tot wie
zij zoveel gebeden heeft, haar nu tot bij U
zal geleiden in de hemel.

Beminde kinderen en kleinkinderen, bij dit
afscheid dank ik God omdat ik zolang bij U
mocht blijven. 1k dank U ook om uw blijken
van genegenheid die mij de laatste dagen
troost brachten maar ook vertrouwen dat gij
mij ook niet zult vergeten in uw gebed.

De families SPITAELS, DE TANDT,
VANHELSEWEGE, DELCOURT,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




