Goed heil, geliefde ziel,
Uw leed is uitgeleden.
En of er nog een traan bij viel
Wij gaan getroost beneden. (P. Reypens)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

CLARISSE SPITAELS

weduwe van de Heer
Nestor Flamand

geboren te Everbeek, op 9 september 1880 en er
overleden op 11 mei 1969, gesterkt door het
sacrament der zieken.

Terwijl alles in bloei komt voor nieuw leven,
heeft de Heer deze kristelijke moeder tot Zich ge-
roepen voor het eeuwig leven. Zwaar valt ons
het afscheid want het was een echte moeder.

Vroeg heeft ze haar man verloren, maar als
een sterke vrouw heeft zij zich ingezet voor haar
kinderen. Drie generaties heeft ze helpen groot
brengen. Voor al die kinderen en kleinkinderen
heeft ze nu de grootste schat achtergelaten die ie-
mand achterlaten kan : niet de rijkdom, maar de
herinnering aan haar deugden en goede werken,
haar toewijding en werkzaamheid. Deze zeldzaam
moedige vrouw verdient een blijvende gedachte-
nis bij allen die haar hebben gekend.

Beminde kinderen en bloedverwanten, ik dank
u voor de beste zorgen die gij mij in mijn oude
dag hebt gegeven. Weest mij indachtig in uw ge-
beden. Beste vrienden en kennissen, bidt voor mij

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

De familién SPITAELS, FLAMAND,
DE STERCKE en VERPLANKEN

zijn zeer erkzntelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Modde Everbeek




