Wie het geloof in de Vader gevonden heeft,
die weet dat het aardse leven maar één be-
tekenis heeft : terugkeren tot de Heer.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Cyrille SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw
Martha BOUVRY,

geboren te Zarlardinge op 18 april 1905
en godvruchtig overleden in de St.-Fran-
ciscuskliniek te Brakel op 2 juni 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals wij hem immer gezien en gekend
hebben, zo is hij gestorven : met de stille
vrede op het gelaat en de Heer in zijn ge-
moed. Een brave man en goede vader is van
ons heengegaan ; zijn leven heeft hij gewijd
aan zijn gezin.

Is het dan wonder dat velen met eerbied
zien naar die voor immer gesloten ogen ?
Maar dan gaan onze blikken ook naar om-
hoog. God wij danken U voor die voortreffe-
lijke man, die zorgzame vader en wij smeken
U : moge hij nu in vrede rusten.

Beminde echtgenote, laten wij God danken
om de vele en gelukkige dagen die we sa-
men beleefden. Dank aan U voor uw gene-
genheid en liefdevolle zorgen.

Gij mijn kinderen en kleinkinderen, ik heb
uw liefde hier gekend en genoten, schenkt
mij en uw moeder, die verder door uw trouw
en uw goed gebed voor mijn zielerust.

U dankend daarom, vraag ik de Gever van
alle goed, dat Hij U vader door het leven
zegene en gelukkig leide naar de blijheid van
ons eeuwig weerzien.

Familieleden en vrienden, weest ook gij
mij indachtig met een herinnering en een
gebed.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust,

De families SPITAELS, BOUVRY,
DESCHUYTENEER, BONNIER,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




