. Laat mij droef en treurig wezen
niemand zal mij ooit genezen
diepe ligt de wonde, daar,
zwijg en laat mij, laat mij maar...,,
(G.G.).

Vroom aandenken aan
MEVROUW
Elvire SPITAELS

weduwe van de Heer
Michel OCKERMAN

geboren te Everbeek

op 13 november 1910

en godvruchtig overleden in het
Stedelijk. Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 10 mei 1991,

gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Als ik ooit dood ga,

verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering

aan mijn lach,

niet op mijn graf,

maar daar waar ik gelukkig was.

T

De families

SPITAELS, OCKERMAN,
DEPREZ en MAREZ,

danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91




