Een moeder verlies je

maar één keer,

maar een moeder als de onze
wel duizend keer.
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Namis:
zondag 14 september 2008 om 10.30 uur

Mama, méme,

Tijd om oud te worden was er niet,

20 maar eventjes zitten zonder iets te doen,

dat kon je niet.

Bezorgd zijn om je kindjes, dat wel,

altijd in de weer voor dier en plant:

de vruchten op het veld, de groenten in de hof.
Voortdurend in de bres springen, steeds maar helpen.
Niets was te veel, te veel was niets!

Alleen die laatste dagen zei je,

en dat voor de eerste keer in je leven:

“lk voel me wat moe, een beetje moe maar.”
Toen begrepen we wat je bedoelde,

want moe zijn dat stond niet in je woordenboek.

“Geen pijn, geen pijn, een beetje pijn, maar dat mag"
zei je zacht op kamer 261 tijdens de nacht.

't Is hard te sterven op een mooie zomerdag.

Maar het zal nu altijd zomer zijn voor jou

en de krassen op onze ziel zullen wat vervagen

nu we weten dat je rust gevonden hebt.

Slaap zacht, mama, mémé, je krijgt het beste plaatsje
in het diepste, het allerdiepste van ons hart.

Slaap zacht, je hebt zoveel gedaan.

Slaap zalig tussen de sterren, hier ver vandaan.




Uw aanwezigheid was voor ons
een gewaardeerde steun, daarvoor danken wij
U in naam van ons ma en ons méme.
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