« Geloofd zij Jezus-Christus. »

-I.

Dankbare herinnering aan

Georges SPITAELS

echtgenoot van
Madeleine RASSCHAERT

geboren te Parike op 30 juni 1909
en godvruchtig overleden te Ronse op 7 juni 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oud Ondervoorzitter A.C.V. Mijnwerkers
Bestuurslid K.W.B.
Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers
Lid van de Kristen Bond voor Gehandicapten
Lid van de Kristen bond der Gepensioneerden
Oudstrijder 1940-1945 - Politiek gevangene

Georges heeft een zwaar leven gehad. Als kind
beleefde hij de arme tijd van de eerste decennia
dezer eeuw. De opvoeding van zijn kinderen viel
samen met de harde jaren rond de tweede wereld-
oorlog. Om in de behoeften van zijn groot gezin te
kunnen voorzien moest hij zware arbeid in de mijn
verrichten, wat hem vlug zijn gezondheid ontnomen
heeft. Het is door de uitstekende verzorging van zijn
echtgenote en zijn kinderen dat Georges toch nog
een schone leeftijd heeft mogen halen.

Zijn leven is een lijdensweg geweest met op het
einde een lange en zware kalvarietocht. Maar hij wist
dat na lijden en zorgen op deze wereld, de heerlijke
beloning in de hemel ons wacht. Daarom heeft hij
steeds als een waardig kristen geleeft en verdroeg
hij geduldig het lijden. Hij was zeer goed voor zijn
gezin en hield veel van de mensen, vooral van zijn
werkmakkers en mijnwerkers-brancardiers. Georges
was graag bij de mensen en was diep verheugd om
een vriendelijk woord dat hij beantwoordde met een
schalkse glimlach.

In de vaste zekerheid dat ook voor hem na Goede
Vrijdag het Paasfeest zou volgen, kon hij rustig en
gelaten zijn laatste tocht gaan. Hierbij willen we
hem helpen en begeleiden met onze bede om Gods
barmhartige goedheid voor hem die ons zo dierbaar
was.

Maria, Onbevlekte Ontvangene, spreek nu voor hem
ten beste, hij die U zo zovele malen heeft begroet
en tot U gebeden in uw genade-oord te Lourdes.

De families SPITAELS, VAN DER STOCKT,
RASSCHAERT en DE BACKER
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




