Gelukkig hii die begrepen heeft dat er bij den
dood geen wveiliger schuilplaats te vinden is dan
een kristelijk leven, (H, Ambr,)

.I.

Bid voor de zielerust

van

HENRI SPITAELS

echtgenoot van

RENILDE DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel den 24 Juli 1863 en
er godvruchtig overleden den 7 Mei 1946.
Voorzien van de rl. H. Sakramenten der stervenden,

et S

De gedachtenis aan vaders liefde tot ons, aan
3iin ievervolle zorgen voor ons. vervult onze harten
met treurnis! Alhsewel tot hoogen ouderdom geko-
men, heeft de dood hem nog te vroeg aan onze
liefde ontnomen ; wij weenen omdat wij dit onher-
stelbaar verlies gevoelen. Welk een leemte in ons
leven, door niets aan te vullen ! Alleen het troo-
stend gedacht van ons Heilig Katholiek Geloof, dat
wij onzen goeden vader eerlang zullen weerzien voor
eeuwig in den Hemal. kan onze droefheid milderen,

H. Aug,

De dierbare overledene was een overtuigde kristen,
die God ende H.Kerk beminde en voorbeeldig al ziin
plichten kweet. Zijn kindesen heeft hij groot gebracht
in de vrees des Heeren en den dienst der Kerk.

Dierbare echtgenoote, Beste kinderen en kleinkin-
deren, mijn loopbaan is ten einde, Steeds heb ik U
het goade voorbeeld gegeven van kristelijk leven.
Gij op uwe beurt, vervult allen altiid ook voorbeel-
dig uw kristelijke plichten. God zegene U en beware
U | Tot weerziens bij God en intusschen bidt voor

mij,
o) Gl

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt

kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Henri SPITAELS, geboren Renilde De STAERCKE,
De Familiéen SPITAELS en DE STAERCKE

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid

in den rouw die hun komt te treffen.




