.I.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Julia SPITAELS

weduwe van de Heer

Omer VINDEVOGHEL

geboren te St.-Lievens-Houtem op 21 februari 1909
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 24 mei 1994, gesterkt door de
Ziekenzalving.

De families SPITAELS, VINDEVOGHEL,
VERSTRAETEN en DE VOS,

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.

Nu ging ons Moeder terug bij ons Vader
gehuld in geur van zomergras.

Dit is het einde van haar zoeken
naar iets dat niet te vinden was.

Haar glimlach van de eerste jaren,
haar hart haast als de zee zo groot.
Wij willen beiden nu bewaren

hun beeld in ons gaat nimmer dood.
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