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BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

LEONIA SPITAELS

geboren te Nederbrakel. de 15 cctober 1891 en er
godvruchtig overleden de 23 juni 1965,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, en
de Pauselijke Zegen « in het stervensuur, »

Wij allen die hier in de kerk vergaderd zijn, bidden
wij voor de zielerust van de duurbare overledene ; dat
God ze nu na een toegewijd leven en zorg voor haar
familieleden moge opnemen in de vreurde van de
hemel, doel waarvoor ieder mens geschapen is.

De duurbare overledene heeft zich altijd mogen
verheugen in een goede gezondheid, waardoor ze met
veel toewijding degenen die in nood waren heeft, kun-
nen helpen en bijstaan. Wanneer ze misschien zelf
in zorgen ging komen is ze mogen naar God terugke-
ren. Daarvoor zal ze allicht gebeden hebben, want
kort en goed heeft ze zich op de ontmoeting met God
kunnen voorbereiden.

Duurbare familieleden, ik dank U voor de genegen-
heid die ge mij altijd hebt betoond. Vergeet mij niet in
uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Vandend he-De VI hauwer Nederbrakel

en danken U van harte.

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
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