Zalig zij die in de Heer sterven.

T

Wil in uw vrome gebeden gedenken
de ziel van de heer

Rene Spitaels
echtgenoot van mevrouw
Blanche Van Lierde

geboren te Deftinge op 21 februari 1915 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
13 december 1973, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

In de strijd voor het bestaan wordt ieder
mensenleven gekenmerkt door een streven naar
geluk en welstand, doch het lijden, ziekte en
zware beproevingen leren ons dat dit geluk op
deze aarde zo broos en kwetsbaar is.

Gesproten uit een eenvoudig arbeidersgezin
heeft René vanaf zijn prille jeugd hard moeten
werken voor het geluk en de welstand in zijn
gezin. Jarenlang was hij met de mijn vertrouwd.
Thuis gekomen moest hij zijn gehandikapte
echtgenote in alles bijstaan. Dit afslovend
labeurwerk heeft hij wegens ziekte vroegtijdig
moeten stopzetten. Maandenlang heeft de we-
tenschap gevochten tegen zijn ongeneeslijke

kwaal. Teruggekeerd uit de kliniek voelde hij
dat zijn krachten verder begaven maar gelaten
heeft hij alles gedragen totdat de Heer hem op
een nog eerder onverwacht ogenblik tot zich
geroepen heeft om bij Hem het kerstfeest te
vieren. Omdat hij innerlijk een gelovig mens
was en onder een eerder ruw uiterlijk een goed
hart droeg, hopen we dat de Heer voor hem
een genadige rechter zal wezen.

Dierbare echtgenote, veel te vroeg heb ik u
moeten verlaten. |k was nog nodig bij u. Gods
wil geschiede. Dank u, voor uw goede zorgen.
De Heer weze nu uw steun en sterkte.

Dierbare broers, zusters en familieleden : ik
reken op uw gebed. U allen zeg ik vaarwel in
de hoop op een blij weerziens hiernamaals.

De families
SPITAELS en VAN LIERDEC

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




