De dood van de rechtvaardige is het einde van de
nacht en de dageraad van het ware leven; het einde van
de smarten en de ingang van de zaligheid. (H. Aug.)

In de vrede van de Heer
ruste de ziel van

René - Octaaf SPITAELS

zoon van Mijnheer Charles SPITAELS
en wijlen Mevrouw Maria-Theresia DE SMET

geboren te Nederbrakel, de 16 februari 1915,
en er godvruchtig overleden, de 9 augustus 1968,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945.

Wij allen die hem hebben gekend en die
zijn vrienden waren, wij treuren over zijn
vroegtijdig heengaan en wij kunnen slechts
het hoofd buigen voor dat onbegrijpelijke.
Hij was minzaam en vriendelijk, met de
eenvoud van iemand die geen dubbelzinnig-
heid kent. Hij was tegen elke vorm van
aanstellerigheid of van hooghartigheid.
Van huize uit had hij de waarde geleerd
van edelmoedigheid en van werkzaamheid.
Het leven heeft hem zware eisen gesteld,
vooral op het einde, toen hij wist dat een
slepende ziekte hem naar de dood voerde.
Hij rust nu bij de Vader.

Wij missen hem zeer, maar in herinnering
leeft hij voort: als een mens van goede wil.

Wij bevelen hem dan ook aan bij God
in onze vrome gebeden.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:

De Families SPITAELS,
DE SMET.

Drukkerij De Ruyver, Nederbrakel




