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Vroom aandenken aan
MEVROUW

Sylvie SPITAELS

weduwe van de Heer Emiel VAN DAMME

Geboren te Onkerzele op 5 april 1909 en thuis
overleden op 10 december 1994, gesterkt door de

H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Gewezen bestuurslid van de bond der
gepensioneerden.

De families:

SPITAELS, VAN DAMME,

VAN DER MAELEN en DE TAEYE
danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Zij heeft de Advent van een heel leven in Gods
handen gelegd. 'Maak ons hart bereid voor de
komst van uw zoon'. 'Gij weet dat het uur om uit de
slaap te ontwaken reeds is aangebroken ...'

Het leven van deze vrouw en moeder was goed
gevuld. Zij verrichte op de kleine boerderij het
ambacht van sigarenmaakster, als een der laatsten
van Onkerzele. Door deze rariteit is ze meermaals
verschenen in de media en op televisie... fier
tonend de knepen van dit oude beroep.

Zij stond aan de wieg toen op deze parochie een
bond voor Christelijke gepensioneerden werdt
opgericht. Met veel ijver heeft zij zich als christelijke
vrouw ingezet in het bestuur, vandaag plukt men
nog de vruchten van dit eerste uur.

Tien maanden na de dood van haar man is ze hem
gevolgd naar het eeuwig leven. Met Emiel haar
man zaliger was ze zo lang samen, om 60 jaar die
grote jubilé te vieren... De laatste maanden en
weken mocht zij dan verlangend uitzien naar de
ontmoetting met haar Schepper. Zij mocht thuis,
op haar geboortegrond afscheid nemen... Dit kon
door de liefdevolle zorg van haar dochters die
moeder omringden. Zij viert straks Kerstdag met
haar Verlosser. Wij mogen waakzaam uitkijken
naar Gods komen in het leven-gesteund door het
levensvoorbeeld van deze moeder...

Laten we vragen dat we in het leven niet ontmoedigd
raken, maar vertrouwen in Gods Zoon, zijn
aanwezigheid ons sterkte en genezing brengt. En
voor Sylvie ... een plaats onder Gods uitverkorenen.
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