Wij welen dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem
liefhebben, en dat de dood ons niet kan scheiden van Gods
liefde in Christus Jezus.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA STEENHAUT

weduwe van de Heer
RENE KEYTSMAN

geboren te Zottegem de 5 februari 1901
en er godvruchtig overledeu de 26 april 1976,
in de Dr. Goffaertskliniek,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Op haar levensavond mocht deze goede vrouw getui-
gen dat zij gelukkig was om haar voorbije leven en dat
zij het oordeel van God, die zij zo trouw heeft gediend,
niet vreesde. Ja, voorzeker mocht zij ook de verwel-
koming horen : « Kom trouwe en goede dienares, kom
en neem bezit van de plaats die u door Jezus-Christus
werd voorbereid. »

Het leven heeft haar niet gespaard, na het vroegtij-
dig verlies van ons vader, bleef zij moedig haarroeping
«moeder zijn» trouw.

Tot haar laatste levensdagen was zij het middelpunt
van haar huisgezin. Wij, haar kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden weten hoe gelukkig zij was haar
kinderen in haar nabije omgeving te weten ; de vol-
doening die ze vond in haar kleinkinderen kunnen we
nauwelijks beschrijven. Dat alles zullen we nu moeten
missen.

Wij weten echter, moeder, dat gij over ons waake
van hierboven, opdat we het leven zouden leiden dat
gii ons geleerd en voorgeleefd hebt.

Doukl Melckebeke-Hoebeke Zott

Heer en Mevrouw Albert KEYTSMAN-VERNIERS en kinderen,
Heer en Mevrouw André KEYTSMAN-LIBERT en kinderen,

Heer en Mevrouw Marcel VAN CAUWENBERGE-KEYTSMAN en kind,
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ROELANDT en DE TURCK

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.




