Dit weze een uitnodiging tot gebed
voor

Emiel Steenhaut
echtgenoot van Alice Beygaert

Geboren te Gent op 17 februari 1906
en godvruchtig overleden

in de O.-L.-Vrouwkliniek te Aalst

op 10 juni 1983,

gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Stichter «V.V.V.G.» Aalst,

Lid Hoofdbestuur «V.V.V.G.» Antwerpen
Lid «Broederband»

Lid «lJzerbedevaart-komitee» Aalst.
Lid «Vlaamse Volksbeweging».

Noch de warmte van onze liefde,
noch onze innige bezorgdheid
hebben je kunnen helpen.

We moesten je zien gaan,
elke dag wat verder...

De kern van alle dingen is stil
en eindeloos.

Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.

Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.
(Felix Timmermans)

Alice Steenhaut-Beygaert,
kinderen en kleinkinderen,

De families Steenhaut, Beygaert,
Dieraert, De Saedeleer en Branc,

danken U oprecht voor uw gebed
en medeleven.

Oprechte dank aan het verplegend
personeel van het Wit-Gele Kruis
voor de goede verzorging.

Drukk. M. De Cock, Naarstigheidstr. 75, Aalst
Begraf. Strens, Aalst




