VROOM AANDENKEN AAN

Apoteker
Albert Frans Cyriel Paul STEPPE
echtgenoot van

Marie-José DE GROOTE

Prins van de Kon. Rederijkerskamer
St.-Pieter Vreugd en Deugd

Ridder in de Orde van Leopold |1

Geboren ie Geraardsbergen op 2 april
1915 en er godvruchtig in de Heer ontsla-
pen op 17 maart 1978, voorzien van de
H.H. Sacramenten der zieken.

Lief Paken,

Nooit zullen wij vergeten met hoeveel lief-
de en zorg jij voor mama en ons geleefd
en gewerkt hebt.
W.j buigen nederig het hoofd voor Hem,
die u tot zich genomen heeft, en zijn
dankbaar, dat wij zo een goede echtge-
noot en vader hadden. ;
Dit afscheid is zeer zwaar, toch weten wij
dat dit niet het laatste is...
En wij leven verder in de hoop eens terug
bij elkaar te zijn.

LEEN
Lieve Moeder,

Mijn laatste uitstap was voor u,

wij zien elkaar weldra terug.

De families STEPPE, DE GROOTE,
LIEVENS en DE POURCAQ

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Van de Maele




