Mijn ziel verlangt naar de voorhoven van de

Heer. (Ps. 84, 3)
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
(Mt. 6, 10)
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Wil in uw gelovig gebed gedenken

Zuster Marie du Divin Cceur
(Dolly, Lydie STEVENIGHT)

Zij werd geboren te Shanklin (Engeland - Eiland

Wight) op 15 augustus 1887 en geprofest als

zuster van Maria te Nederbrakel op 4 januari

1910. Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig

Vaderhuis, te Brakel op 21 november 1983, ge-

sterkt door de H. Sacramenten en de Pauselijke
zegen.

Een echt Godskind, gedragen door en ver-
trouwd met Gods vaderlijke liefde, nauw verbon-
den met de Heer Jezus en totaal gegeven aan
de liefde van zijn H. Hart, als zuster van Maria,
door het Onbevlekt Hart van Maria.

Goede zuster Marie du Divin Cceur, je hebt
je naam met ere gedragen en zo zal voortaan
het aandenken aan jou voortleven in ieder van
ons. Je medezusters die je mochten omringen
met de beste zorgen mogen getuigen hoe bij
de naderende dood, je verlangen naar de Heer
als het ware van dag tot dag nog sterker werd,
intenser en zuiverder nog, alles te mogen los-
laten om alleen maar « geestelijk » te zijn. Je
mocht zeer lang je schrandere geest en prak-
tisch tot op het laatste ogenblik je bewustzijn
bewaren en je sterven was eenvoudig een afleg-
gen van je leven in de handen van God. Wij
geloven, wij weten met zekerheid dat op dat
ogenblik Maria er was om je te begeleiden en
Jezus zelf om je te verwelkomen en binnen te
voeren in het eeuwig Vaderhuis, de openbaring
van Gods eeuwige liefde.

Zuster Marie du Divin Cceur, wij danken God
om je gezegende, uitzonderlijk hoge ouderdom,
om je leven zovele jaren midden onder ons. Wij
weten hoe jij eenvoudig en vertrouwvol kon
bidden en wij kennen je intenties : de cecumene
en de grote intenties van de Kerk, onze Kongre-
gatie, onze missionarissen, je land en eigen
volk, en vele andere. Nu sta je zelf voor de
troon van God en wij, in de gemeenschap van
de heiligen, wij zijn nog inniger met jou ver-
bonden.

« H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U ».

Om uw gebed,
om uw blijken van christelijk medeleven
danken wij U van harte.
E.H. A. SCHATTEMAN, Algemene Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de familie STEVENIGHT-SQUEURES.

Drukk, L. De Ruyver - Brakel




