Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon die
de Heer voorbereid heeft. (Off. Maagden)

.l.

Gedenk in uw gebeden de ziel van

Eerw. Zuster M. de 'Immaculée

van de Congregatie der Zusters van 't H. Hart
van Maria te Nederbrakel.

JUFFROUW
Ruth STEVENIGHT

eboren te Shanklin (Engel. Eiland Wight) op
: s ©15- 81887

in de Katolieke Kerk opgenomen op 14-10-1906
in 't Klooster getreden te Nederbrakel op

18- 9-1908

ingekleed op 4- 1-1909

geprofest op 4- 1-1910
godvruchtig in de Heer ontslapen te

Nederbrakel op 8- 2-1968

gesterkt door de Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Samen met haar tweelingzuster, Zuster Marie
du Divin Ceeur werd ze door de Heer op bij-
zondere wijze begenadigd.

Ze behoorden tot een protestantse familie en de
Voorzienigheid zorgde er voor dat ze hun onder-
wijs en opvoeding ontvingen bij de zusters van
't Heilig Hart van Maria te Nederbrakel. Daar
kregen ze de genade van de bekering tot het Ka-
tol'ek geloof.

De Heer gaf hen een nieuwe blijk van zijn liefde
door hen de Kloosterroeping te verlenen. Edelmoe-
dig hebben ze aan die goddelijke roeping beant-
woord.

Nederig en godvruchtig, werkzaam en toegewijd,
heeft Zuster Marie de 1” Immaculée aan haar me-

dezusters en aan haar leerlingen het voorbeeld
gegeven van een stichtend religieuze leven, een
ieven van zelfverloochening en van vurig, diep ge-
oof.

Met grote belangstelling, volgde ze de cecume-
nische beweging en ze verheugde zich oprecht
bij het vernemen van bekeringen van afgescheiden
Kristenen, want gedurende heel haar religieuze
leven heeft ze haar gebeden en offers opgedra-
gen voor de eenheid van de Kerk.

Na de talrijke genaden waarmede Gij haar
begunstigd hebt, o Heer, hebt gij haar door het
lijden beproefd en gelouterd, zonder dat haar
moed begaf, zonder dat haar kalme, glimlachen-
de zachtzinnigheid veranderde.

Ze volgde de Kleine Weg van de H. Theresia
van het Kind Jezus en die weg heeft haar
naar 't Vaderhuis geleid.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel
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