Het is schoon, een goed mens te zijn.

Ter aandenken aan

de Heer

Abel STEVENS

echtyenoot van Mevrouw
Myra VELGHE

geboren te Zevergem op 7 februari 1915 en schie-
lijk overleden te Kluisbergen op 30 januari 1979.

Uw zo onverwacht en plots heengaan maakt
ons stil.

Jawel, wij weten het, daadvaardig als wij u
steeds kenden, hield gij niet van veel woorden.
Maar dit moet dan toch: als echtgenoot en
vader, als grootvader, broer en vriend hebben
we u mogen kennen als iemand met een groot-
moedig hart. Steeds was het voor u een genoe-
gen uw kennis en ervaring ten dienste te stel-
len. Uw dierbaren gelukkig te zien, dat was uw
geluk. Uw fierheid was het te kunnen helpen en
dienst te bewijzen.

Daarom maakt uw heengaan ons zo stil.

Maar daarom ook mogen we nu met vertrou-
wen bidden tot God dat Hij barmhartig weze en
hem opneme in het hemels Vaderhuis.

Mijn beste echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, wees voor mekaar een steun en een
sterkte, en gij vooral mijn jonge broer priester
vergeet mij niet in uw gebeden.

Mevrouw Abel STEVENS-VELGHE,

Heer en Mevrouw Jean-Pierre en Cecile
D'HUYVETTER-STEVENS en kinderen,

De families STEVENS-WOLLAERT-VAN DEN STEEN
en VELGHE-CORNE,

dankgn U voor
de blijken van deelneming.

Rouwdiensten: drukkerij arijs - tel. (055) 38 81 76







