Geloofd zij Jezus Kristus, Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ACHIEL-LEONEL STEVENS

echtgenoot van Mevrouw
ELISA JANAERT

geboren te Balegem, de 17 februari 1906 en vroom
in de Heer ontslapen te Gent, de 11 februari 1967,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Het 12e vers van de 65e gewijde Psalm laat ons
bidden en herhalen deze woorden : ”’ Wij zijn
door water en vuur gegaan en Gij, Heer, bracht
er ons uit en leiddet ons in de plaats van vrede
en rust .

Water en vuur kent iedere mens van waarde en
van jaren. Het water en het vuur zijn onze zor-
gen, onze inspanningen, ons werk, ons lijden, onze
beproevingen, onze ziekten, ons wel- en tegen-
slagen. De dierbare afgestorvene is ook door het
water en vuur gegaan : hij was de werkzame,
bezorgde, toegewijde echtgenoot, vader en vriend.
De ziekte was voor hem ook het vuur en heeft
hem gelouterd, uitgezuiverd en verbrand of op-
geteerd.

Wij vertrouwen in de dierbare overledene en
in Gods woord en bidden dat de Heer hem aan-
vaardt en opneemt in zijn vrede.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Achiel-Leonel STEVENS, geboren Elisa
JANAERT, zijn echtgenote

De heer en mevrouw Ivan BOCKSTAEL-STEVENS,

De heer en mevrouw Herman VERHEYEN-STE-
VENS,

De heer Richard STEVENS, zijn kinderen

Mevrouw Omer JANAERT(})-SPELTHOOREN,
zijn schoonmoeder

Jongeheer Pascal BOCKSTAEL,
Juffrouw Tania BOCKSTAEL, zijn kleinkinderen

De families STEVENS, JANAERT, HAESAERT
en SPELTHOOREN,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw blijken van innige deei-
neming en DANKEN U.




