Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

ADELAIDE STEVENS

echtgenote van Mijnheer Charles STEVENS,

geboren te Deftinge de 23 Juni 1881 en er god-
viuchtig overleden de 28 April 1951, voorzien van
de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

DANKEN U.

Stil en nederig was het leven der duurbare afge-
storvene. Haar geest, hart, zorg en kommer waren
bestemd voor het geluk van haar gezin en naastbe-
staande, die ze oprecht lief had, die ze voorgegaan is

in eer en deugd.
Alwie haar kende, achtte en minde haar om haar
steeds waarnemende goedheid en vriendelijkheid. In

stilte heeft ze veel goed gedaan en troostte door haar
aanmoedigend woord en wijze levensraad. Vandaar
dat ze door allen bemind en geéerd werd.

Op het einde kwam de beproeving en het lijden
om hare ziel van alle smet te louteren. Heer waar
heb ik dat verdiend, zuchtte ze, maar dan werd ze
weer stil en onderwierp zich gelaten in kalme over-
geving aan Gods H. Wil.

Hard is de slag van de scheiding, doch geen zoeter
troost dan de zekerheid van cen kalme dood vol
stralende hoop. Nu geniet zij ongetwijfeld reeds
voor Gods troon de vruchten van haar stil, ijverig
en liefdevol leven.

Duurbare echtgenoot, heel mijn leven was voor U
en blijft voor U in de hemel. En gij mijn geliefde
kinderen, mijn vreugde op aarde, blijft vader lief-
hebben en weest zijn troost. Beminde broeders,
bloedverwanten en vrienden blijft mij indachtig in
uwe gebeden. k

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d.afl.)

VERCLEYNE,
ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-

De rammiin STEVENS, STEVENS, DE GEYTER en
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.




