Gij komt tot ons als 't avond is,
in 't sterven van de dingen,

in 't afscheid dat het laatste is,
in 't lied dat wij niet zingen. . .

DE HEER

ALBERT STEVENS
echtgenoot van Germaine LEYSSENS

Geboren te Aarschot op 21 oktober 1915
en godvruchtig overleden in het St.-
Jozefziekenhuis te Diest op 27 juni 1983
desterkt door de Ziekenzalving en de
Apostolische Zegen.

Zorgend voor vrouw en kinderen is hij te
snel door het leven gehaast. Steeds in de
weer om goed te zijn en goed te doen, op-
gejaagd door zijn hart van goud, is hij
voortijdig gebroken en weggegleden in de
handen van de God van Liefde. Met zijn
openhartige eerlijkheid en spontane ge-
dienstigheid voor iedereen blijft zijn beeld
ons teder nabij. Met een hart vol pijn zeg-
gen wij dank voor alles en we weten dat hij
van bij de Heer ons liefdevol blijft volgen.

De families STEVENS, LEYSSENS,

FOBELETS en DRIJBOOMS
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Begrafenissen-Funerarium : Ceulemans, koster Ourodenberg,
tel 016/ 56 78 25 Drukk. Rembrandt Aarschot




