UW WIL GESCHIEDE !

Van ons is heengegaan

ALFONS STEVENS
echtgenoot van CLARA DE VOS

geboren te Borsbeke op 25 februari 1924 en zacht
in de Heer ontslapen in de Sint Elisabethkliniek
te Zottegem op 2 juni 1977, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Stichter van de Bakkerij Stevens n.v

Bestuurslid van de Bakkersbond van
Geraardsbergen

Lid van het Gregoriaans Zangkoor St. Martinus.
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De families STEVENS, DE VOS, FONCK,
DE BACKER, DE VUYST en DE RIDDER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - T. (055) 42 26 41

Voor elk moment, waarop je ons hebt blijgemaakr,
Voor elk verdriet waarvan je ons hebt vrijgemaakt,
Voor elke keer dat je bij ons vertrouwen zocht,
Voor elke schakel die ons nauwer binden mocht,
Voor al je goedheid die we ondervinden mochten,
Zeggen wij je dank.

Voor elk lief woord dat zacht over je lippen kwam,
Voor al het kwaad dat je ons uit het hart ontnam,
Voor elke gunst waarvoor ie stil gebeden hebt,
Voor al de moed waarmee je geleden hebt,
Zeggen wij je dank.

We hadden je lief

voor al wat je ons vergeven hebt,

voor elke lach die je ons gegeven hebt,

voor elke blijk van trouw en van genegenheid,
voor elk geheim, geheiligd door verzwegenheid.

Voor elke hoop, die we bij jou hebben uitgedoofd,
Voor elke vreugde, die we van jou hebben
weggeroofd,
Voor elk verwijt dat uit onze mond heeft pijn
gedaan,
Voor elke smart die je door ons hebt uitgestaan,
Voelen we zo'n spijt...

Voor al die keren dat je ons ontroerde,

of door je zachte trouwe blik beroerde,

Voor al die gebaren waardoor je ons vervoerde,
Zeggen wij je dank,

Zeggen wij je dank.

Clara, Raf, Annie, Francis, Marie-Jeanne, Paul en
Johan.

Liesje, David, Elke en Didier.

Je moeder, je broer en zusters, je schoonbroers
en schoonzusters.

Vaarwel, we vergeten je nooit...




