De .wijzer wijst elk uur en tijd
maar de uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven! Zijt dus voorbereid
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.
G. Gezelle

Bidt voor de ziel van
DE HEER

AUXANS STEVENS

weduwnaar van Mevrouw

BERTHA DE SCHRIJVER

geboren te Parike de 27 november 1890 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ge-
raardsbergen de 2 juli 1973, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

,f.

De families STEVENS, DE SCHRIJVER,
DE VUYST en DE POOTER,

ziin zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en
danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De dierbare overledene was gedurende
zijn leven een wijs en verstandig en werk-
zaam man.

Hij heeft zich ingespannen voor ziin ge-
zin en de zijnen beminden hem.

Hij werd geeerd door zijn medeburgers
die in hem een talentvol man en wijze
raadgever vonden.

Laten we de talenten die we van de Heer
meekregen met het leven door onze in-
spanningen tot bloei brengen om die te
gebruiken in dienst van onze geliefden en
medemensen om aldus meer vriendschap
en vrede in de wereld te brengen en een
welwillend werktuig te zijn in Gods handen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor uw liefde, goedheid en zorgen.
Vaartwel.

Houdt zijne gedachtenis in ere.

Dat hij ruste in vrede.




