“Als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind :
te veel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind”
(z.412)

.I.

In liefdevol aandenken aan

Clara STEVENS
echtgenote van Richard VAN MUYLEM

Geboren te Deftinge op 27 februari 1912 en
overleden in het S. Franciscushome te Opbrakel
op 19 juni 1998,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Lid van K.B.G. Deftinge.

Slechts als we achterom kijken ontdekken we dat
elk moment van het leven zijn betekenis heeft. Clara
wijst ons nu van bij de Heer, beter dan tevoren,
waarheen we verder moeten gaan. In haar sterven
op het feest van Jezus' Hart zegt ze ons dat
onbaatzuchtige liefde onsterfelijk is. Liefde die echt
is, geeft veel vreugde, maar kan ons ook niet doen
ontsnappen aan de pijn en de zorg voor hen naar
wie die liefde uitgaat.

Samen met Richard mocht ze nog haar diamanten
huwelijk vieren, maar kort nadien is haar eindtocht

begonnen die haar naar het lichaam van ons heeft
weggenomen. Zoveel jaren was haar huis de toe-
viucht van familie en vrienden. Op haar fiingevoelige
wijze probeerde ze elk terwille te zijn.

Kon haar goede vriendin Bertha haar ook niet meer
missen, die dezelfde dag als zij ter Here is gegaan ?
Van Gemeldorp is ze thans naar de Hemelse Stede
opgegaan, maar wie naar de Vader gaat blijft in de
familie.

Clara, wij kunnen u niet vergeten. Uw liefde was
voor ons een grote steun. Uw geloof ondervraagt
ons over onze trouw aan onze doopbeloften. Uw
hoop deed u uzelf vergeten om alles in Gods han-
den te leggen. Waak over uw goede Richard en
over uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, dat zij in Gods licht mogen wandelen als gij.
H. Hart van Jezus, maak nu uw beloften waar voor
onze moeder Clara.

H. Clara, patrones en toonbeeld van onze moeder,
breng haar dichterbij uw lieve Heer.
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Stevens, Van Muylem, Eeckhout en De Pessemier
danken U om de blijjken van christelijke deelneming
in hun rouw.
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