Zie, -hier ben ik Heer, want Gij hebt
* miij geroepen.

+
BID VOOR DE ZIEL

van de heer
Cyriel STEVENS

geboren te Erwetegem, op 12 februari
1616 en godvruchtig overleden in de
kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op
6 juni 1973 Gesterkt door het H.
Sakrament der Zieken.

De zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand, geen kwelling zal hen
raken. Zij zijn in vrede. Want God heeft
hen beproeid en Hij heeft hen waardig
bevonden.

Op het ogenblik der vergelding zul-
len zij schilteren en de Heer zal altijd
over hen Koning zijn, Zijn gefrouwen
zullen in liefde bij Hem blijven, want
genade en goedheid zijn voor zijn uit-
verkorenen.

(Boek der Wijsheid).

De families :
STEVENS
en

LEMAGIE

betuigen U hun oprechte dank
voor uw blijken van kristelijke
deelneming.




