,, Ik ‘ben de Verrijzenis en het Leven .

1-

Vroom aandenken aan

Juffrouw

MARIA STEVENS

dochter van Camigcl Stevens en
Léontine De Clercq

geboren te Deftinge op 25 september 1910
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 16 september
1990, gesterkt door de Heilige Sakramenten
der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

De families STEVENS - DE CLERCQ

danken u om uw blijken van deel-
name in hun rouw en om de steun
van uw gelovig gebed.

In de stilte waarin zij geleefd heeft.
Met het geloof waarvan zij doordrongen was
In het vertrouwen dat haar eigen was.
In de berusting die over haar gekomen was,
is Maria nu stil en in vrede ingeslapen.

Zij was van ’'n diep-gelovige familie.

Zij had er deugd van steeds haar gebeden
te doen.

Heel haar leven was zij 'n naastige naaister.
Zij wilde altijd dat haar werk in orde was.

Ook met haar medemensen leefde zij in
vrede.

Dat is gebleken toen zij ziek geworden is.
Lieve geburen hebben haar ontvangen en
bijgestaan.

Zij mocht er alles aan vragen.

Zij boden het haar zelf aan.

Zo kon zij zo lang mogelijk thuis blijven.

Maria is hen uiterst dankbaar.

Moge de Heer hen zegenen om hun
ziekendienst.

Moge de Heer haar familie zegenen om alles.
En moge zij zelf nu in de eeuwige
vrede-rust ingaan.

Begraf. Haustraete-Ritserveldt, Steenhuize
Uitg. Miserez, Deftinge




