Zoveel woorden onuitgesproken.
zoveel dingen ongedaan,

maar jij begreep ons zonder woorden,
Jij stond altijd voor ons klaar...

..I.

Aandenken aan
DE HEER

Michel STEVENS
echtgenoot van Mevrouw Blanche GOOSSENS

geboren te Erwetegem op 2 maart 1936 en
overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 6 januari 1999,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families STEVENS, GOOSSENS,
DE DROOGERS, en COLLYNS
danken U voor de blijken van medeleven.

Dank om je leven, vader

om de weg

die je met ons hebt willen gaan :
om de hoop

en de toekomst

om al het schone

dat je met ons hebt willen doen.

Mogen wij,

sprakeloos als we nu zijn,
met al onze pijn

en onze vragen

geloven dat jouw leven

- ons ontnomen -
geborgen is

in Gods Hand.

Dat wij

vast hopend

in levende zekerheid
bemoediging, steun

en sterkte vinden aan elkaar
om de weg verder te gaan.
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