Ik geloof dat mijn Verlosser leeft !

.i.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RICHARD STEVENS

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw
RUPHINA VERBRUGGEN

en in tweede huwelijk van Mevrouw
MARIA DEN HAESE

geboren te Oosterzele op 12 juni 1888
en er zacht in de Heer ontslapen

op 24 februari 1980, begeleid door de
gebeden van onze Moeder de H. Kerk.

De maat van ons leven is zeventig jaar of
als we heel sterk zijn tachtig. Heel sterk was
inderdaad deze overledene die de negentig
jaren ruim overschreed. Hij was een van die
uitzonderingen die met een stukje van de vorige
eeuw onze huidige eeuw zijn binnengetreden.
Zulke mensen hebben heel wat meegemaakt
en veelal bezitten ze veel levenservaring en
levenswijsheid. Zo was het ook met oude
vader Richard.

Versleten naar het lichaam, leefde hij nog
zeer bewust en vol zorg het landbouwbedrijf
mede in het gezin dat zijn werk van vroeger
jaren voortzette. Hij had een werkzaam, een-

voudig en toegewijd leven achter de rug. Zijn
kinderen en familie waren hem dankbaar voor
wat hij voor hen betekende. Hij was de ge-
eerde vader en grootvader, omringd door ge-
negenheid en oppassende zorg van de zijnen.
We mogen erop vertrouwen dat de Heer hem
nu de beloning geschonken heeft die hij voor
zijn werk verdiende.

Dierbare kinderen en familieleden, hebt dank
voor alles wat U voor mij gedaan hebt. Blijft
vaders en grootvaders gedachtenis in ere te
houden in uw gebed en in uw leven.

De Heer en Mevrouw
Firmin VAN HECKE-STEVENS,
zijn kinderen;
De Heer André VAN HECKE,
De Heer en Mevrouw
Willy VAN SLEMBROUCK-VAN HECKE,
zijn kleinkinderen;
Jongeheren
Philippe en Lieven VAN SLEMBROUCK.
zijn achterkleinkinderen;

De families STEVENS, VERBRUGGEN
DEN HAESE, VAN DAMM
VAN DEN MEERSSCHAUT en SCHEPENS

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Drukkerij Fabel-Dalschaert, Jozef Buysse-
straat 23, Wetteren, tel. 69. '56.67.




