Er is slechts één geluk de Plicht ;
Er is slechts één troost het Werk ;
Er is slechts één genot het Schone.

T

Dankbaar aandenken aan het leven
van de heer

ROGER STEVENS

echtgenoot van mevrouw
Alice Van Den Neste

geboren te Ophasselt op 5 april 1926 en
godvruchtig overleden in de kliniek te
Aalst op 1 februari 1982, gesterkt door het
H. Sacrament van de zieken.

De families
Stevens, Van Den Neste,
Gaublomme en De Clercq
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

Vader is niet meer. . stil en rustig is hij uit
het leven — ons leven — heengegaan.
God, wij danken U voor dit schone, kalme,
eenvoudige, in-goede en diepe leven.
Rond vader waren we echt en diep gelukkig,
als echtgenote en als kinderen.

Het was goed thuis te komen bij vader.
We geloven,

dat een lichaam wel kan sterven,

maar niet een geest.

Geloven dat zal blijven :

De geest van een vader

die zijn kinderen alle kansen tot leven bood
wat het hem ook mocht vergen.

De geest van een echtgenoot

die van moeder hield

met de diepste liefde

die een mens kan hebben.

De geest van een eerlijk

en rechtvaardig mens,

aan wie nooit iets tevergeefs werd gevraagd,
op wie men altijd beroep kon doen,

wie en wat dan ook

maar die geen onrechtvaardigheid

kon verdragen.

In wat vader voor ons heeft betekend

en wat hij voor ons blijft betekenen
hebben we mogen ervaren wat liefde is,
de liefde die God zelf is.

Om vader danken wij,

in vader blijven we één familie,

trouw aan zijn leven

met moeder, met elkaar.




