.I.
ZALIG AANDENKEN
aan de Heer
Joseph - August - André STEYAERT
echtgenoot van Mevrouw ELIANE EECKHOUT

geboren te Nevele op 7 februari 1919, en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Aye (Marche-en-Famenne)
op 22 augustus 1973, gesterkt met het H. Oliesel

" Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij
zijn leven geeft voor zijn vrienden”, (Jo.15,13)

Deze woorden van Jezus vinden we verwezenlijkt in het
leven van deze alomgekende, gewaardeerde en verdienste-
lijke echtgenoot en vader, geneesheer en vriend.

Voor zijn beminde vrouw was hij alles zoals zij alles was
voor hem: haar geluk en haar sterkte vond ze bij hem.

Hij was een fijne, begrijpende vader die bezieling meegaf
aan zijn kinderen en zijn edelmoedigheid op hen wist over
te dragen.

Als geneesheer stond hij dag en nacht in dienst van zijn
zieken. Hij was de joviale figuur die vertrouwen wekte en
genezing bracht in zovele gezinnen. Niets was hem te veel
als het ten goede kwam aan mensen die in nood waren.
Hierdoor bracht hij tot vervulling het woord van de Heer
"1k ben niet gekomen om gediend te worden maar om te
dienen”. »

Hij heeft geleefd als een diep overtuigd christen die de
ware, onbaatzuchtige liefde bezat en in eenvoud de Heer
heeft nagevolgd.

Zijn dood is voor ons allen onbegrijpelijk en tragisch want
zijn levenstaak was niet af, Geloof alleen stelt ons in staat
te vertrouwen dat God deze dood, die ons zinloos lijkt, vol-
tooit in eeuwigheid.

Dierbare echtgenote, nooit zijn wij tijdens ons huwelijks-
leven van elkaar gescheiden geweest. Nu ook zal ik altijd
bij u zi{'n‘ Heb dank voor alles wat ge mij gegeven hebt: uw
ganse liefde!

Beste kinderen, ik wens in u voort te mogen leven, in uw
hart, in uw gedachten en in uw idealen. Ik was steeds blij
om uw genegenheid. Wees nu de steun van moeder.

Mijn dierbare familie, wij waren een steun en een vreugde
voor elkaar. Laat nu ook bij deze zware beproeving die innige
familieband nog sterker zijn.

Gij allen, die me dierbaar zijt, mijn zieken, en vele vrien-
den, vaart wel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden
voor de dierbare afgestorvene danken U hartelijk

De familien STEYAERT,
GOETHALS,
EECKHOUT,
VAN BUTSELE.

de neve, nevele
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