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DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

ALFONS STOCKMAN

weduwnaar van Mevrouw
FILOMENE VAN OYCKE

geboren te Schorisse op 3 september 1902 en
overleden te St.-Martens-Lierde op 30 april 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Tot het laatste moment kijkt 'peetje Fons’ je
aan met heldere ogen, heerlijk openhartig. Je
ziet de pijn achter zijn ogen en het verdriet in
zijn hart. Hij leeft sinds lang met een zeer hand,
op één been en sinds kort zonder stem. Alfons
is een suikerzieke man na een hard bestaan in
de koolgrond van Wallonié.

Hij had het negentig jaar lang niet gemakke-
lifk. Bovenal de dood hield lelijk huis bij hem.
Hij verloor al lang geleden vrouw, zoon en doch-
ter. Hij bleef achter : ongelooflijk lief en zacht
voor anderen, voor Francine en Alice bij wie hij
thuis was en verzorging kreeg. Je zag Alfons
wel een keertje huilen, weemoedig en hartstoch-
telijk gemeend. Het vele gemis voelde heel
droog aan, als een schurende leegte, banaal en
ongewenst. Het niet te ontlopen verdriet wordt
te vaak gezien als een vanzelfsprekende alle-
daagse gewenning, wist hij.

Moest dat lijden allemaal ? Mocht er niet wat
meer gezondheid, welziin en geluk ? Alfons had
moeite met het probleem, kende als lijdende
mens geen antwoord op de vraag. Hij vroeg
niet om het leven van een martelaar. Hij wou
soms liever sterven, toonde het ook vaak met
een gebaar. Hoe moet een mens door het lijden
heen, voorbij de tegenslagen ? Hoe kom je aan
de andere kant van de berg van droefheid ?
Waar liggen de heuvels van het zalig weder-
varen ? Wanneer een einde aan je tranen ?
Wanneer een nieuw begin ? Waar ? Ooit ? Moet
je wachten tot na de dood ?

Als je ooit nog eens een witte vredesduif te-
genkomt, of het lied van een nachtegaal hoort,
dan moet je zeker eens aan ’'peetje Fons' terug-
denken. En als je nog eens tijd hebt voor gebed,
noem hem dan met naam en toenaam. Misschien
vertelt God je dan het paasverhaal van zijn zoon
Alfons.

De families STOCKMAN en VAN OYCKE,

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.
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